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Wie zijn wij, wat doen wij?  
MOKUM Community Building is een Joods Cultureel Centrum in het prachtige Zuid-Judea, Israël. Onze 
deuren openen in het najaar van 2026. 
 
MOKUM is een initiatief van dr. Gershom Kloens en zijn vrouw Gilah. Zij studeerde in Nederland en heeft 
Master-degrees in de Theologie, Filosofie en Psychologie. Gilah is inmiddels fulltime bezig met de 
realisatie van MOKUM. dr. Gershom studeerde aan de universiteiten van Leiden, Groningen, Oxford en 
Stanford en is een gepromoveerde psycholoog en therapeut. Hij is in 2003 door de Nederlandse 
beroepsorganisatie onderscheiden met een professionele lustrum-award vanwege bijzondere verdiensten 
in de psychologie. Gershom is werkzaam voor een GGz-organisatie in Nederland en geeft onderwijs voor 
post-MA studenten (meer info: https://www.drgershom.com).  
 
 

Aan rabbi Abraham Jaakob werd gevraagd: Onze wijzen zeggen: ‘Geen ding dat zijn plaats niet heeft.’ Ook de mens heeft 
dus zijn plaats. Waarom voelen de mensen zich dan soms zo benauwd? Hij antwoordde: ‘Omdat ieder de plaats van de 
ander wil bezetten… 

 
MOKUM betekent ‘plaats’ (Hebreeuws ‘makom’). Onze primaire focus is het faciliteren van betekenisvolle 
verbindingen tussen mensen door mensen uit Nederland uit te nodigen om ons cultureel centrum te 
bezoeken en zo meer te leren over het Jodendom en de bijbehorende levensstijl in het hart van Israël te 
ervaren. Daarnaast bieden wij een thuis en indien nodig therapie, zowel aan Nederlanders als Israëli uit 
de dienstverlenende beroepen, zoals ambulancepersoneel, politie, brandweer of de IDF. Tevens is ons 
voornemen om aan te sluiten bij een project voor Lone Soldiers, jonge mensen uit het buitenland die 
dienen in de IDF. Gershom en Gilah verwelkomen ook graag Nederlanders die vrijwilligerswerk doen in 
Israël.  
 
Wij werken nauw samen met vriend en gids Aryel Tsion en Smadar Morag, onze goede vriendin die 
bekend is vanwege haar inspirerende podcasts, haar optredens in Nederland en het initiatief HaMakom, 
een troosthuis in Ashdod.  
  
Wil je de sfeer van ons Joodse huis en de omgeving proeven, of heb je gewoon zin in een kopje koffie, een 
biertje uit onze brouwerij, of heb je behoefte aan coaching, therapie of een (mini)sabbatical? Het 
betoverende uitzicht op de Judea woestijn is gratis inbegrepen. Een wandeling door onze Wadi Gan 
Eden met zijn zeventig olijfbomen en talloze fruitbomen is een must. Een uitstapje met Aryel Tsion naar 
Jeruzalem, de Dode Zee, Ein Gedi, Massada of andere historische locaties is een echte aanrader!  
  
Onze gastenkamers kijken uit op de Judea woestijn en hebben een eigen badkamer. Uiteraard serveren 
we ontbijt en maaltijden. Heb je ooit een Joods ontbijt geproefd of heb je wel eens genoten van de 
heerlijke Joodse gerechten van Gilah of een biertje uit haar bierbrouwerij? 
  
  
HET AANBOD van MOKUM 
a) Landbouwprojecten 
Help met het bouwen van Wadi Gan Eden door je eigen olijf- of fruitboom te planten. Sponsor ons project 
om een culturele wandelroute door de Wadi te creëren. Langs de route hopen we waardevolle 



informatieborden te plaatsen over de natuur in Judea en de talrijke archeologische vondsten, die onze 
Joodse geschiedenis markeren. Wist je dat er langs de route een 2000 jaar oude wijnpers en vele oude 
waterbronnen zijn, en dat de Wadi bevolkt wordt door vele dieren, zoals herten, uilen, roofvogels, 
ooievaars, vossen, allerlei soorten reptielen en (soms) een verdwaalde geit of schaap uit ons dorp?  
  
Geniet van de stilte in onze Wadi, ontspan op onze zithoek bij de olijfbomen of maak 's avonds een 
kampvuur of organiseer een BBQ. Dit zijn momenten om nooit te vergeten!  
Wadi Gan Eden ligt op loopafstand van ons dorp. Natuurlijk kunnen we je ook een lift geven in onze 
stoere Polaris Ranger 4WD. Voor de kinderen rijden we graag een extra rondje door de woestijn van 
Judea! 
  
b) Mokum Bibliotheek 
Onze bibliotheek bestaat uit duizenden boeken over Jodendom, filosofie en psychologie. Een ruime keuze, 
van bekende commentaren op de Thora, de Geschriften en de Profeten tot de complete werken van 
beroemde filosofen uit de westerse geschiedenis en actuele vakliteratuur uit de psychologie. Voor wie 
graag studeert of leest, is ons aanbod er een om van te smullen. Neem de tijd om je te verdiepen en laat 
je inspireren!  
Natuurlijk raden we de echte boekenfanaten ook aan om de Nationale Bibliotheek in Jeruzalem te 
bezoeken. Het gebouw alleen al is om je vingers bij af te likken! Na zo'n bezoek hebben we voor dit soort 
mensen een leuke tip voor een leuk café-restaurant met een 'boekensfeer' in hartje Jeruzalem. 
  
c) Creatieve projecten 
In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis wordt de mens opgeroepen om bij te dragen aan Zijn 
schepping. In Dr. Gershom's book a Life of Meaning and Joy: In Search of Social Identity Man, lezen 
we: “man is a social being and creates a ‘natural work community’ by displaying a positive attitude 
toward the development of civilization: man's likeness to God [imitatio Dei] expresses itself in man's 
striving and ability to become a creator… His creative nature is willed and directed by his Maker.“ 
  
Ieder mens heeft het vermogen om iets te scheppen en de uiting daarvan kent vele gezichten. Wil je 
helpen met koken, een schilderij maken, muziek spelen op onze vleugel of een van onze harpen, kleding 
maken, zelf een blog schrijven of helpen in Wadi Gan Eden? Bij Mokum ben je aan het juiste adres! We 
helpen je graag om jouw creatie te verwezenlijken. Voor kinderen en jeugdigen (ouders mogen meedoen) 
hebben we een leuk aanbod over het Hebreeuwse alfabet.  
  
d) Gastvrijheid 
Je bent van harte welkom als onze gast. Geniet van onze gastvrijheid en prachtige locatie aan de rand van 
de woestijn van Judea. Geniet van de sfeervolle gastenkamers met uitzicht op de woestijn, een heerlijk 
Joods ontbijt, de bijzondere gerechten of een heerlijk biertje uit onze brouwerij. Neem gerust een boek 
mee uit onze Mokum-bibliotheek of maak een wandeling naar Wadi Gan Eden. Als je geluk hebt, staat er 
een filmavond in onze bioscoop op het programma.  
Gilah kan je trouwens ook alles vertellen over de joodse keuken of bierbrouwen. Als je het leuk vindt, help 
dan gerust een handje!  
Onze vrienden van ons dorpsrestaurant Ronel Café staan ook altijd klaar om jou te ontvangen. Hun 
uitzicht over de woestijn is schitterend! 
Als het Sukkot is, bent u natuurlijk te gast in onze Sukka. 
  
e) Shabbaton of mini-Shabbat 
Een Shabbaton is een term in het Jodendom die bij Mokum verwijst naar een drie- of vierdaagse 
educatieve en feestelijke bijeenkomst, gericht op Shabbat, de voorbereiding ervan en het begin van de 
Joodse werkweek (van donderdagavond tot en met zondag- of maandagavond). De duur van een mini-
Shabbat bepaal je zelf.  
Mokum zal ook aansluiten bij de landelijke organisatie voor Lone Soldiers, jonge mensen uit het 
buitenland die huis en haard hebben verlaten en dienen in de IDF. Zij kunnen bij ons even bijtanken, 
genieten van de gastvrijheid, het lekkere eten en de aanwezigheid in een rustige omgeving met een 



prachtig uitzicht. Zie: https://www.nbn.org.il/nbnlsp/   
  
f) Coaching & Therapie 
Privé coaching op maat. Onze programma's zijn de sleutel tot persoonlijke groei voor zowel Nederlanders 
als Israëli in de dienstverlenende beroepen. Profiteer van de tientallen jaren therapie-ervaring van Dr. 
Gershom en Gilah, maak gebruik van hun Gezond Leven Dagboek of de unieke Mokum-bibliotheek. Neem 
gerust contact met ons op en deel jouw wensen, verlangens en doelen met ons.  
  
Naast onze coaching programma’s bieden we ook kortdurende therapie aan. We hebben een bijzondere 
expertise in trauma-therapie, zelfbeeld-therapie en relatietherapie, al is het maar in de vorm van een 
relatie-APK. Dr. Gershom en Gilah hebben drie boeken over de onderwerpen 'Liefde' en 'Relatiekwaliteit' 
geschreven en hun programma 'VerbeterJeRelatie' is een van de meest succesvolle programma’s in 
Nederland, die momenteel ook door verschillende collega's in Nederland wordt gebruikt. Dr. Gershom 
onderwijst dit programma al sinds 2002 aan zijn collega's. Wil jij meer weten over dit unieke aanbod? 
Stuur ons een e-mail en we maken een programma op maat voor 'VerbeterJeRelatie'. 
  
g) Trips  
Israël en Judea in het bijzonder zijn een waar openluchtmuseum. Bezoek Jeruzalem, de Dode Zee, Ein 
Gedi of de nabijgelegen historische plek oud-Susya op eigen gelegenheid. Als je in Jeruzalem bent, vergeet 
dan niet een bezoek te brengen aan Machane Jehuda. Deze ontzettend gezellige Midden-Oosterse markt 
is onze favoriete plek in onze hoofdstad.  
Heb je behoefte aan meer diepgang? Maak dan gebruik van de expertise van onze goede vriend en 
Nederlandstalige gids Aryel Tsion, voor ons dé gids voor onze provincie. 
 
 
FUNDING 
Dr. Gershom en Gilah hebben voor MOKUM uit eigen middelen 105:000 euro gefinancierd (verblijf en 
Wadi-project). Zij zijn momenteel aangewezen op externe financiering.   
Wil jij MOKUM financieel ondersteunen, dan is een gift van harte welkom! Voor een eerste jaar streven 
wij naar een opbrengst van 125.000euro. Voor een specificatie kunt u contact met ons opnemen. Steun 
een van onze projecten eenvoudig via Tikkie of een bankoverschrijving.  
 
Bank: NL30 ABNA 045404904, t.n.v. G.J. Kloens, o.v.v. MOKUM en een code. Gebruik s.v.p. een van de 
volgende codes voor een gift. Je kunt ook een Tikkie-verzoek sturen via WhatsApp 06-28404904. Bij voorbaat 
heel veel dank!  
Code 001: Landbouwprojecten in Wadi Gan Eden (o.a. watervoorziening en beplanting van olijf- en fruitbomen) 
Code 002: Het Imker-project voor onze bijenkolonie in Wadi Gan Eden (o.a. beplanting van Rozemarijn, Tijm en 
Lavendel) 
Code 003: Creatieve projecten (materiaal voor schilderen en maken van kleding, specifiek voor kinderen) 
Code 004: Coaching & therapie (voor mensen die dit aanbod zelf niet kunnen bekostigen) 
Code 005: Lone Soldiers- project of opvang van Israëli uit een van de dienstverlenende beroepen (een voucher 
voor een overnachting, all-inclusive, 95,-euro | een strippenkaart van 5 overnachtingen 450,-euro) 
Code 006: Een gift, naar eigen inzicht   
 
 
PUBLICATIES 
In 2026 is het gratis e-boek Joodse Levenskunst: Een Leven vol Vreugde en Betekenis verschenen. Je kunt 
dit boek downloaden via www.mokum-publishers.com. Ook is een Preview beschikbaar. 
In februari 2026 verschijnt tevens de internationale publicatie A Life of Meaning and Joy: In Search of 
Social Identity Man bij uitgeverij Whirlwind, onderdeel van Pomerantz in Jerusalem. Meer informatie over 
deze publicaties is te vinden op https://www.drgershom.com/boeken--books.html  


